
Dinsdag 20 december 2016: 

De reisgenoten komen voor het eerst bijeen 

in de kantine van de sporthal te Goor. 

Heerlijke koffie met krentenwegge wordt 

uitgedeeld en nadat we ons hebben 

voorgesteld geeft de reisleiding met een 

Power Point presentatie uitleg over de reis. 

We besluiten om de route om Oost Parijs te 

nemen zodat we 100 km kunnen besparen. 

We vragen Theo om weer een Whatsapp 

groep aan te maken zodat we via dit medium 

ook kunnen communiceren wat vooral tijdens 

de reisdagen belangrijk kan zijn. 

 

De eerste bijeenkomst.  

 Til uit Aalsmeer heeft enkele dagen terug 

een zware schouderoperatie gehad en kan 

dus niet aanwezig zijn. Ze heeft  nog veel 

pijn maar als we op reis gaan hoopt ze weer 

fit te zijn. Begin januari kregen we het bericht 

dat Elly uit Borne niet op tijd de nieuwe knie 

zal krijgen en moet ze weer de reis afzeggen. 

We hebben nog reserves die zullen we dus 

benaderen of zij alsnog de reis met ons willen 

meemaken.  

Zaterdag 28 januari 2017: 

Wij ontmoeten vandaag Greet en Gert uit 

Harderwijk.  Zij gaan onze reisgenoten 

versterken en nemen de plaats van Ellie en 

Willy over. Het was een goede en gezellige 

kennismaking en gezien de ervaring van hun 

beiden met ACSI reizen denken Ria en ik dat 

ze best bij de groep passen. Nadat we alles 

hadden doorgesproken en de nodige 

documenten hebben uitgereikt gaan zij door 

naar hun vrienden in Haaksbergen. Theo 

neemt ze op in de App groep en daar wordt 

door hen direct positief op gereageerd. 

Gelukkig zijn we nu weer met 14 teams 

compleet.  

Maandag 6 maart 2017: 

We worden gebeld door Dick uit Aalsmeer. 

Hij is zojuist teruggekomen uit het ziekenhuis 

en heeft een zware longontsteking gehad. De 

kanker was dan wel overwonnen maar de 

zwakke plek in de longen heeft de 

longontsteking verzwaard. Na overleg met de 

artsen hebben ze besloten om deze toch wel 

zware reis niet te gaan maken en moeten dus 

afzeggen.  

 

Woensdag 17 mei 2017: 

Afgelopen weekend met de familie mijn 70e 

verjaardag gevierd, Theo had zich afgemeld 

omdat hij tijdens het tennissen een spier 



afscheurde maar wij hadden nog steeds een 

stille hoop dat het tij zou keren, maar een 

App in het weekend maakte duidelijk dat het 

definitief was. Maandagmorgen al vroeg 

kreeg ik telefoontje van Gerard. Truus was 

ernstig gevallen op Moederdag-middag, ze is 

enkele uren op de artsenpost in Hengelo 

geweest en heeft o.a. de oogkas gebroken, 

dus ook zij kunnen niet deelnemen aan de 

reis. Ja de leeftijd gaat dan links en rechts 

toch opspelen. Zoveel uitvallers hebben we 

nog niet eerder meegemaakt. Inmiddels heb 

ik alle campings, de gidsen en restaurants op 

de hoogte gebracht en nu maar hopen dat er 

geen ernstige zaken meer gebeuren en dat 

we met de overgebleven 11 equipes toch een 

mooie reis mogen beleven. 

 

Fietsen in België. 

 Wij gaan donderdag 18 mei vertrekken, 

eerst nog even in Lent langs mijn broertje 

feliciteren  met zijn verjaardag en dan rijden 

we naar de Groenpark camping in België. 

Donderdag 18 mei tegen 20.00 uur komen 

we aan bij  camping  Groenpark in Zele. Op 

de camping wonen veel Oost Europeanen en 

is gewoon aan het verloederen. Jammer want 

het is een mooie plek dichtbij het Donkmeer 

een van de grootste meren van België. 

Vrijdagmorgen willen we fietsen maar het is 

koud met af en toe buien, we gaan met de 

auto naar Dendermonde en dwalen door de 

oude stad met prachtige markt en mooie 

gebouwen, mijn telefoon is in 1 keer leeg en 

kan niet meer opgestart worden. Als we weer 

op de camping zijn wil die ook niet opladen 

dus goede raad wat te doen? Ben maar naar 

de Mediamarkt bij Gent gegaan en daar 

dachten ze dat het moederbord opgeblazen 

was. Na aanschaf willen we proberen de 

gegevens uit de Cloud over te zetten maar 

dat lukt eerst niet tot er iemand bij kwam en 

via mijn mail kreeg ik de gegevens van Ria, 

nu heb ik in ieder geval de meeste 

telefoonnummers weer terug.   

Zondag 21 mei  even na 9.00 uur vertrekken 

wij en tegen 14.00 uur komen we aan op de 

camping in Orvillers-Sorel. De camping maakt 

deel uit van een mooi kasteel en de plaatsen 

zijn mooi aangelegd. 2 stel zijn er al maar zijn 

aan het fietsen, maar als de avond valt zijn 

we reeds met 9 equipes  aanwezig.  

Maandagmorgen straalt de zon en allemaal 

gaan we heerlijk buiten ontbijten het vakantie 

gevoel neemt toe. We gaan met 4 stel een 

route van ca 25 km fietsen maar na 10 km 

valt mijn eigen Ria van de fiets en heeft haar 

rechterbeen zwaar beschadigd door de 

trapper van de fiets. 

 

En dan in het ziekenhuis. 

Goede raad is duur? Martin op Ria’s fiets en 

ik ga terug naar de camping en haal ik met 

de auto Ria op. Via de receptie had ik het 

adres van het ziekenhuis gekregen en bij 

terugkomst van de groep besloten we om Ria 

maar direct naar het ziekenhuis te vervoeren 

met haar zwaar bevuilde benen en kleren. De 



fietsgroep zet de route voort en wij gaan 

naar het ziekenhuis in Mondidier, wij melde 

ons bij de eerste hulppost tegen 13.00 uur en 

worden naar inschrijving naar de wachtkamer 

verwezen als dan na 3 kwartier nog geen 

actie komt vraag ik nogmaals om hulp 

vanwege infectie gevaar en dat met allerlei 

talen en handgebaren. Gelukkig zijn we dan 

snel aan de beurt, een verpleegster begint de 

wonden schoon te wassen en de dokter gaat 

aan het werk met een pincet en komt tot de 

conclusie dat er gehecht moet worden. Ook 

de bloedtest wijst uit dat Ria een spuitje 

tegen Tetanus nodig heeft. Er worden 5 

hechtingen aangebracht in  het scheenbeen 

en de knie wordt met het pincet 

schoongemaakt en ontsmet. Na een uurtje is 

het allemaal mooi ingepakt er wordt er 

ingespoten tegen Tetanus en met een lange 

lijst gaan we op weg om een apotheker te 

vinden om de wonden 15 dagen te 

verzorgen. Daarna moet ze weer naar een 

arts voor het verwijderen van de hechtingen. 

 

Even bijkomen. 

Tegen 16.00 uur zijn we terug op de 

camping, de smerige kleren gaan in de week 

en de laatste 2 equipes zijn binnen gekomen. 

Om 17.00 uur toasten we met ons allen op 

een mooie reis en nemen we de laatste 

puntjes nog even door. Deze hectische dag 

sluiten we af met Sylvia en Henk onder het 

genot van een bevrijdende borrel. 

Dinsdag 23 mei wij vertrekken samen met Ria 

en Martin als eerste voor de etappe van 450 

km naar Lusignan. Tot aan Parijs geen 

problemen maar de wegen rond Parijs staan 

vol, maar na 1,5 uur hebben we Parijs gehad 

en rijden we heerlijk door naar de 

parkachtige camping in Lusignan waar we om 

16.45 uur aankomen. 

Om 18.00 uur is alles weer binnen en wordt 

er bij een stralende zon met elkaar een borrel 

gedronken. De burgemeester komt ons 

begroeten en deelt stickers en ansichtkaarten 

uit. Ik mag voor dokter spelen nadat Ria zich 

gedoucht heeft. De wonden zien er goed en 

schoon uit maar we volgen de procedure van 

ontsmetting , gaasjes, verbandjes en tapes. 

De avond koelt toch nog vrij snel af en dus 

wordt het weer vroeg slapen.  

 



Woensdag 24 mei via de RN 10 rijden we 

tolvrij naar Bordeaux, waar het net zo vast zit 

als in Parijs. Waar moeten al die 

vrachtwagens toch naar toe? Maar al met al 

zijn we even na vieren op de camping na een 

rit van 450 km. We krijgen van Sylvia de 

grootste plek toegewezen maar moeten wel 

met de Flat- Jack de caravan waterpas 

zetten.

 

Pompen maar. 

 Binnen 10 tellen ga de zekering erdoor als 

we de compressor aansluiten, maar met de 

fietspomp gaat het ook uitstekend lukken. 

Maar dan ontdekken we dat alles op 12 volt 

er volledig uitligt, zekering vervangen maar 

nog niets doet het dus kunnen we geen Ajax 

zien. Jacques probeert alles door te meten 

maar de tijd dringt voor het welkomstdiner 

dus morgen maar verder. Om 19.00 uur 

gebruiken we met ons allen een toch wel erg 

eenvoudig 3 gangen diner, maar de 

stemming wordt alleen maar beter. We 

kunnen nog lang buiten zitten en merken dat 

Ajax toch verliest. Donderdagmorgen komt 

Henk en begint alles door te meten en 

ontdekt dat er in een kast nog meer 

zekeringen zitten en daar vinden we nog een 

kapotte en na vervanging functioneert 

gelukkig alles weer.  Super dat we zo een 

techneut mee hebben. De temperatuur loopt 

op tot 35 graden, we gaan nogmaals de Golf 

van Biskaje bekijken en nemen Henk en 

Sylvia mee. En genieten van een heerlijke 

sorbet.  Als we terug zijn op de camping 

zoeken we de koelste plekjes op. In de avond 

wordt er voor de eerste keer gebould en blijft 

het nog erg lang warm.  

 

De golf van Biskaje. 

Vrijdagmorgen vertrekken we Hans en 

Hannie even voor 8.00 uur. De reis verloopt 

zeer voorspoedig zodat we net na 12.00 uur 

op de camping in Burgos zijn. Dit keer is het 

wel goed geregeld, de plaatsen zijn afgezet 

met rood-witte linten en er staan nog 2 

campers maar die zijn tegen 13.00 uur 

vertrokken. Even na 14.00 uur zijn ze 

allemaal weer binnen en we willen met de 

meesten de avond in Burgos doorbrengen. 

Het centrum is 4 km van de camping en goed 

per fiets of te voet te bereiken. Maar helaas 

rond 18.00 uur begint het te onweren en te 

regenen en we besluiten om met 12 man te 

gaan eten in het restaurant van de camping. 

 

Tussen de buien door hebben we veel lol en 

eten de toch wel eenvoudige maaltijden op 

met voldoende heerlijke Spaanse wijn. Bij ons 



onder luifel nemen we nog een afzakkertje en 

doordat het heerlijk is afgekoeld kunnen we 

weer goed slapen. Zaterdagmorgen gaan de 

meesten per fiets naar de stad. Ria voelt zich 

nog niet goed genoeg om te fietsen dus gaan 

we met de auto. 

 

We gaan met groepskorting de kathedraal 

bezichtigen en de audioguide is een perfect 

hulpmiddel. Indrukwekkend hoe men in de 

14e eeuw deze kerk met al haar 

kunstschatten heeft kunnen bouwen. Daarna 

gaan we met het treintje door de stad en 

worden nog even opgehouden door een 

verkeerd geparkeerde auto die een 

bruidspaar begeleidde. Daarna een paar 

boodschappen gehaald. Terug op de camping  

willen we een Happy Hour houden maar weer 

dreigt onweer het niet te laten doorgaan. 

Maar na een paar klappen en wat druppels  

gaat het toch gezellig worden.

 Daarna  heerlijk onder de luifel op ons 

bakplaatje de vis en de gamba’s gebakken  

met weer gerommel en enkele druppels. 

Morgen trekken we weer verder en gaan we 

Burgos verlaten.  

Zondag 28 mei vertrekken wij om 7.45 uur en 

rijden de ruim 250 km saaie weg over 

Spaanse hoogvlakte die een hoogte van 750-

850 meter ligt. Camping Regio ligt naast het 

hotel Regio. We mogen zelf bepalen waar we 

gaan staan en samen met Frank kiezen we de 

plek meest links op de camping. De plaatsen 

zijn mooi groot  maar alles ziet er een beetje 

verwilderd uit, maar de bushalte voor de 

camping maakt deze camping tot de beste 

keus voor de stad Salamanca. Tegen 14.00 

uur is iedereen weer geïnstalleerd  en om 

17.45 uur gaan we met zijn allen in de bus 

naar Salamanca. 

Doordat er een processie is stopt de bus niet 

op haar eigen eindhalte en lopen we bijna 

onze gids Martoke Witlox mis. Via de telefoon 

en een Spanjaard als tolk om uit te leggen 

waar we staan is de gids binnen enkele 

minuten bij ons. 

 

Martoke onze gids in Salamanca. 



 Ze vertelt in het kort over het rijke verleden 

van de stad die volgend jaar het 800 jarige 

jubileum van de universiteit gaat vieren. We 

gaan dan naar het schitterende Plaza Major 

(het mooiste plein van Spanje )  en krijgen de 

eerste Tapas te verorberen die bestaan uit 

een zalm op toast, een quiche van aardappel 

en ei, en een soort hutspot met heerlijk 

gebakken spekjes. 

Martoke had ons gezegd om het niet als een 

maaltijd te zien, maar met de wetenschap dat 

we er straks nog 2 mogen nemen laten 

sommigen al een beetje hutspot staan. 

Jammer is het dat de avond erg afkoelt met 

veel wind. Daarom gaan we verder naar een 

andere Tapas bar waar we binnen eerst een 

heerlijk stukje stokvis krijgen en daarna een 

mini Hamburger van eerlijk vlees. Met daarbij 

de 2 drankjes maakte het voor velen toch wel 

een complete maaltijd. Daarna krijgen we 

uitleg over de Kathedraal die omstreeks 1300 

gebouwd werd en nu dienst doet als 

universiteit. 

De nieuwe Kathedraal die er tegen aan 

gebouwd is in de 16e eeuw is nu Kathedraal. 

Salamanca was jarenlang de residentie van 

Franco en heeft daardoor toch wel veel 

betekenis voor de Spanjaarden.  Als de 

lampen rond 22.00 uur aangaan verandert de 

stad in een sprookjesachtige sfeer, jammer 

dat we met de laatste bus om 22.30 uur de 

stad moeten verlaten. We danken onze 

supergids Martoke hartelijk voor de 

geweldige Tapas avond  met 

standswandeling en zijn we moe en voldaan 

de bus ingegaan. 

 

Dinsdag 30 mei na een rustdag gaan bijna 

allen per fiets naar de stad. Wij gaan met 

Sylvia en Henk per bus. We stappen wat 

eerder uit en maken eerst een wandeling 

langs de rivier richting de Romeinse brug uit 

1100.

 We bezoeken het museum Art Nouveau 

welke een fantastische buitengevel heeft van 

glas in lood. De mooie ontvangsthal en de 

vele poppen en beeldjes zijn een unieke 

verzameling en het komt uit de gehele 



wereld. Daarna gaan we naar zowel de 

nieuwe en de oude Kathedraal en verbazen 

ons weer over de bouwkunst uit die tijd.  De 

bouw is gestart in 1152. De nieuwe 

kathedraal moest gebouwd worden omdat de 

universiteit de oude gebruikte. De nieuwe is 

vast aan de oude gebouwd zodat er een 

muur bespaard werd. De rijkdom en het 

verschil tussen oud en nieuw is enorm, wat 

mede veroorzaakt is door de bijdragen van 

de ouders van de studenten. Er studeerden 

daar in die tijd meer dan 5000 studenten.

 We willen een glaasje gaan drinken en 

belanden midden in de studentenwijk waar 

we bij een klein cafeetje na de drankjes 

besteld te hebben heerlijke Tapas ontdekken 

in een vitrine. Met handen en voeten 

bestellen wij voor ons onbekende gerechten, 

we eten een complete maaltijd met 2 

drankjes en dat voor € 5,00 per persoon.

 Op het mooie Plaza Major genieten we nog 

van een ijsje en kunnen we de bus van 16.30 

uur halen. De fietsers zijn ook al lang weer 

terug en bij een heerlijke avond sluiten we de 

dag af. 

Donderdag 1 juni vandaag reizen we af naar 

Portugal, eerst is de weg nog saai maar na 

100 km verandert de natuur eensklaps in een 

heuvel en bergachtig en met bomen 

begroeide natuur. We zijn we bij de grens en 

zien het bord dat we over 11 km ons kunnen 

registreren voor het automatisch  betalen van 

de tol voor de snelwegen. Je rijdt een poort 

binnen je kentekenplaat wordt gescand 

daarna je creditcard in de automaat steken 

en na enkele tellen er weer uit halen en je 

krijgt dan een bon met daarop je kenteken 

en de geldigheidsdatum van 30 dagen er op.

 De camping in Fundao is mooi gelegen en 

heeft veel hoogteverschillen tussen de 

terrassen, het is een beetje chaos doordat de 

bedrijfsleider anders wil plaatsen dan dat ik 

dat wil. Uiteindelijk staan we allemaal op een 

mooie ruime plek maar niemand kan door de 

bomengroei de satelliet ontvangen.  Ria vindt 

dat er weer gekeken moet worden naar de 

wond en samen met beheerder Luis gaan we 

naar het ziekenhuis en worden met voorrang 

behandeld. De hechtingen moeten er uit vindt 

de dokter en na verwijdering van de 

hechtingen ziet het er al beter uit. De wond 

wordt mooi schoon gemaakt en opnieuw 

verbonden. Ook krijgt ze een antibiotica kuur 

van 8 dagen en moet ze 2 dagen met het 

been hoog gaan liggen. Zaterdagmiddag 

moet ze nog terug komen voor controle. Als 

we terug zijn op de camping is het een happy 



hour geworden, heerlijk genieten onder de 

grote eiken.

 

Vrijdag wordt voor ons een rustdag maar 3 

stel gaan de uitgezette rondreis rijden. Ook 

heeft de groep aangegeven zin te hebben in 

een gemeenschappelijke barbecue. Samen 

met Greet gaan we de inkopen doen en ook 

hier is er weer een Lidl, dus vinden we onze 

draai wel. Tegen 17.00 uur beginnen we met 

het tafel klaar maken en wordt de BBQ 

aangestoken. Samen met Peter en Bennie 

draaien we het vlees en kan iedereen 

genieten ook van de heerlijke salades die 

door de dames van het hoogste terras zijn 

klaar gemaakt. De gezellige avond wordt 

afgesloten met koffie en de disco van John en 

de ( sterke)  verhalen van de mooie rondrit. 

 Zaterdagmorgen meldt Sylvia zich ziek, ze 

heeft het benauwd en wil graag mee naar het 

ziekenhuis, ik denk dat het  geplande tijdstipt 

te laat is. Dus gaan we na de koffie in een 

soort optocht naar het ziekenhuis. Terwijl 

Sylvia bezig is met inschrijven komt de 

verpleegster die Ria donderdag heeft 

geholpen Ria al ophalen. Ze maakt nogmaals 

de wond mooi schoon en verwacht ons 

zondagmiddag nogmaals terug. Sylvia gaat 

longfoto’s maken en krijgt een zuurstofkuur 

en ook een antibiotica kuur. 

 

Stof ? 

Gelukkig herstelt ze redelijk snel en zoals 

afgesproken kunnen we dan met 4 auto’s en 

de 15 die de rondrit nog niet hadden 

meegemaakt op zondagmorgen om 10.30 uur 

de rondrit gaan maken. De rondrit begint in 

Fundao en vandaar uit gaan we via Paul, 

Casegas, Vide naar Piodao maar er is een 

afsluiting en op advies van Freddy volgen wij 

een omleiding die over een zandweg 

prachtige verstuivingen oplevert.

 Voor de eerste rijder leuk maar hinderlijk is 

het voor de volgers. Maar we bereiken het 

mooiste dorpje van Portugal met haar witte 

kerk en leistenen woningen. We doen ons na 

de wandeling tegoed aan een gezonde en 

soms wel erg uitgebreide maaltijd  voor 



minder dan 7,00 € per persoon inclusief het 

drankje. Daarna vervolgen wij de route die 

ons telkens verbaasd doet staan over de 

mooie vergezichten. De toppen van ca 1100 

meter hebben allemaal windmolens en dat 

merken wij ook want het waait op de toppen 

erg hard. 

De route gaat dan verder via Moura da Serr, 

Fajäo, Silvares en weer terug naar de 

camping. Iedereen is onder de indruk van dit 

mooie stukje Portuga,  het Nationale park 

Serra de Estrela is echt de moeite waard. Nog 

even met Ria in het ziekenhuis geweest, de 

wond geneest erg mooi, nogmaals 

schoongemaakt en aan mij de instructies 

gegeven hoe te behandelen als het verband 

er af is maar een mooie grote pleister is nog 

wel nodig. Morgen trekken we verder het 

binnenland in. 

 

Maandag 5 juni vertrekken we met Jacques 

om 7.15 uur, maar de poort is nog niet open. 

Alras komt Luis en zwaait ons uit. Om 13.00 

uur zijn we op de prachtige parkachtige 

camping Markadia, die ligt 15 kilometer ten 

zuiden van Alvito. Daar krijgen we een groot 

terrein voor ons zelf met een mooi uitzicht 

over het stuwmeer. Het is heerlijk weer 

stralende zon en 30 graden en iedereen mag 

zelf uitzoeken waar ze willen staan. We 

creëren allemaal een grote plaats en als ’s 

avonds de wind aanwakkert over het 

stuwmeer gaat menigeen toch de caravan 

draaien. 

Dinsdagmorgen gaan we met Ria en Martin 

naar Evora, we vinden een mooie grote gratis 

parkeerplaats dichtbij het centrum en lopen 

eerst naar het hoogste punt van de stad waar 

de Kathedraal staat met daarvoor nog een 

deel van de Griekse tempel.

 Eigenlijk hebben we geen zin om weer een 

kerk te bekijken en gaan niet weer betalen 

om binnen te mogen kijken. Als we een kopje 

koffie drinken horen wij van een stel uit 

Limburg, dat we zeker de St. Franciscus kerk  

en de daarnaast gelegen Dos Ossos kapel 

moeten bezoeken. We zijn weer verbaasd 

over hoe mooi de kapellen en altaren in de 



St. Franciscus  kerk zijn. In Dos Ossos kapel 

ga je gruwelen, de gehele kapel is 

opgebouwd met schedels en beenderen. 

Daarna eten we tegen over de kapel een 

heerlijke dagschotel en zijn om 18.00 uur 

weer op de camping. 

 

De woensdag wordt een echte luie dag, het 

wordt 36 graden en onder de dikste boom 

kun je net overleven. Tegen 19.00 uur lopen 

we met de hele groep naar het andere 

restaurant, wat 7 minuten lopen is over een 

soort duinpad. 

Allemaal hebben we een zaklantaarn 

meegenomen voor de terugweg. Boudewijn 

van de Mark ontvangt ons hartelijk en legt uit 

dat zijn ouders 30 jaren geleden hier zijn 

begonnen en een van de eerste “Ik 

vertrekkers” zijn geweest. 3 jaar geleden 

heeft hij het bedrijf van zijn ouders 

overgenomen. We drinken op het terras eerst 

een portje en genieten van het geweldige 

uitzicht. Daarna gaan we aan tafel en krijgen 

een uitstekende maaltijd in buffetvorm. 

Intussen komen er 2 fado spelers binnen en 

zingen hoogwaardige fado’s maar op het 

einde van de avond gaan ze ook nog even 

mee om de stemming er in te brengen. In de 

donkere nacht met bijna volle maan gaan we 

weer terug naar de camping om nog even na 

te genieten van een fantastische avond. 

 

 

De Fado wordt bezongen. 

 

Na 5 nachten op de prachtige camping rijden 

we zaterdag 10 juni naar de meest zuidelijke 



camping in de Algarve. Turiscampo in Lagos 

is een supercamping met een groot 

zwembad. Als we aankomen zijn nog niet alle 

plaatsen vrij maar de camping heeft de 

plaatsen op nummer al ingedeeld dus voor de 

reisleider een makkie. 

Onderweg veel ooievaars die gaan uitvliegen. 

Tegen 14.00 uur is iedereen weer binnen en 

genieten we van de zon, schaduw en rust het 

is heerlijk weer zo rond de 30 graden. 

 

“Happas avond” 

Zondagmorgen gaan we eerst de 

boodschappen halen zodat we alles voor de 

“Happas”avond binnen hebben. We gaan nog 

even naar het plaatsje Luz, dat dicht bij de 

camping ligt. Goede fietsers met voldoende 

ondersteuning kunnen dit wel aan per fiets. 

Het is al weer zeer warm, dus gauw terug 

naar de camping waar we in de schaduw er 

een luie dag van maken. 

 Maandag 12 juni de zon brant weer hoog 

aan de hemel, we gaan een rondrit maken en 

bezoeken eerst de kasteel ruïnes in Silves. 

Vandaar heb je een mooi uitzicht over de 

Algarve. Naast het kasteel staat de oudste 

kerk van Portugal. Hier in de bergen is het 38 

graden dus gaan we maar weer terug naar 

de kust waar we in Carvoeiro de lunch 

gebruiken in het druk bezochte 

winkelstraatje.

 Het strand ligt aan de boulevard maar is niet 

zo groot. Maar het wordt tijd om terug te 

gaan naar de camping, we moeten de 

“Happas” voor de avond nog klaar maken. 

Om 18.30 uur is de temperatuur net onder de 

30 graden en we hebben een mooie grote 

plek gevonden om de “Happas avond” te 

organiseren. Elke equipe heeft er iets moois 

en lekkers van gemaakt en bijna alles 

verdwijnt dan ook gewoon in onze magen. 

We sluiten de avond af met het spelen van 

het Molka spel. 

 

Woensdag 13 juni samen met Ans en Bennie 

gaan we de ANWB route van Henderik de 

Zeevaarder rijden. Helaas is het vandaag 



voor de eerste keer een bewolkte dag  en het 

is maar 23 graden, dus gaan de truien mee. 

 

We beginnen in Sagres waar een groot fort 

op de hoge rotsen op de kustlijn staat. 

Binnen het fort is er zelfs een mooi kerkje. Af 

en toe zie je mensen angstig kort bij de diepe 

afgronden staan om zo spectaculaire foto’s te 

kunnen maken. Niks voor ons, dus rijden we 

naar het uiterste puntje van Europa Cabo de 

Sao Vincente, heel ludiek staat hier een 

braadworsten tent die aankondigt dat je hier 

de laatste braadworst kunt eten voordat je 

Amerika bereikt. Het is erg druk en de mooie 

vuurtoren wordt vaak gefotografeerd, ook 

staat er op de 40 meter hoge rotsen iemand 

te vissen. 

De golfsurfers komen hier ook aan hun 

trekken want de zee gaat aardig te keer. We 

vervolgen de rit via Vila do Bispo naar 

Carrapateira. De vergezichten zijn schitterend 

en af en toe verlaten we de weg naar 

uitzichtpunten die worden aangegeven met 

de bruine toeristen borden. Net voor 

Carrapateira  gaan we weer richting zee en 

bij een strand en weer hoge rotsen  vinden 

we het restaurant Sitio do Forno, waar we 

een heerlijke maar te grote maaltijd 

verorberen.  

 

Daarna rijden we nog een stukje naar het 

Noorden en keren dan weer terug naar onze 

camping in Lagos. De rit had een lengte van 

96 km en heeft ons laten zien waarom de 

Algarve zo geliefd is. Bij thuiskomst moet ik 

de geplande Jeep Safari zien te regelen en na 

veel heen en weer gedoe lukt het uiteindelijk 

om de superdag toer voor alleen onze groep 

voor een aanvaardbare prijs te krijgen. In de 

avond gaan we nog boulen maar als het om 

9.30 uur donker wordt is het afgelopen en 

gaan we toch nog even buiten zitten. 

 Woensdag 14 juni het is onze trouwdag. We 

willen nog een bezoek brengen aan het 

strand van Alvor. Volgens iemand van de 

camping een mooi breed en lang strand waar 

je ook mooie schelpen kunt vinden. Het is 

nog licht bewolkt en net onder de 25 graden. 



Het strand is inderdaad erg mooi en de 

enorme camper parkeerplaats is redelijk 

bezet. 

Daarna gaan we de stad Lagos bekijken en 

komen bijna iedereen van de groep tegen, 

we eten bij misschien wel het kleinste 

restaurantje van de stad voor een zeer 

schappelijke prijs. We moeten nog wat 

inkopen doen want om 17.00 uur krijgen we 

de groep op visite.

 Dat worden een paar gezellige maar erg 

rommelige uurtjes, de gereserveerde 

Jeepsafari kan niet worden uitgevoerd 

worden voor de afgesproken prijs wat Sylvia 

gelukkig ontdekt voordat ze afrekent. Helaas 

moet ik voor even de feestvreugde verlaten 

en beginnen de onderhandelingen min of 

meer opnieuw en met veel heen en weer 

gepraat bereiken we uiteindelijk een resultaat 

nadat ik met het golfkarretje was opgehaald 

om het resultaat van de receptie te 

vernemen. In een vrolijke stemming wordt de 

overeenkomst nog even gevierd en tegen half 

acht beginnen we aan de afwas.   

Donderdag 15 juni om 9.30 uur staan de 3 

Jeeps bij de receptie.

 Reisleider van de dag is een Nederlander 

(Henk) die al 20 jaar in Portugal woont en 

van oorsprong van Texel komt. Hij heet ons 

welkom en weet dat er zich veel heeft 

afgespeeld om te boeken maar hij en zijn 

collega’s beloven er echt een superdag van te 

maken. 

 

De eerste chauffeur (Maurinho) kent de 

Algarve op zijn duimpje. We verdelen ons 

over de 3 Jeeps met Ria voorin naast Henk, 



die werkelijk de gehele dag door de 

bezienswaardigheden uitlegt. Hij is niet stil te 

krijgen. Maar vanaf de camping duiken we al 

direct het achterland in. Links en rechts staan 

prachtige huizen op mooie plekjes en zoals 

Henk ons laat weten 80% van de huizen is in 

bezit van buitenlanders vooral veel Engelsen. 

Via natuurpark Serra do Espinhaco waar we 

off the road rijden  en door beken crossen als 

of het niets is  komen we in het park Serra de 

Monchique waar redelijk veel kurkeiken staan 

en Henk ons uitlegt dat de kurkschors, wat 

een soort paddenstoel is, om de 9 jaar 

geoogst kan worden. De beste kurken kosten 

circa 3,00 € . Het is een afwisselend gebied 

soms kurkdroog en zanderig  en dan weer 

met graniet en groene begroeiing. We 

bezoeken een imker die tevens brandewijn en 

likeuren stookt, Henk blijkt ook hier een 

topverkoper te zijn, allemaal gaan we met 

iets in de hand weer terug naar onze jeeps. 

 We krijgen een eenvoudige maar goede 

warme lunch in Sao Marcos da Serra en 

vervolgen onze weg richting Silves en bij een 

klein plaatsje stappen we in de boot van de 

eb en vloed rivier. Deze brengt ons in 1,5 uur 

naar het strand  van Praia da Rocha  en 

nadat we wat gedronken hebben brengen de 

Jeeps ons weer naar de camping waar tegen 

18.00 uur aankomen en echt een superdag 

beleefd hebben. Kijk vooral naar de video’s 

op de website www.caravanreizen.eu  

 

 

 

Een superdag was het! 



Vrijdagmorgen 16 juni vertrekken wij met als 

eerste met Sylvia en Henk. We rijden ca de 

helft via de vrije weg IP1 en daarna via de 

tolweg naar Lissabon.  Als we bij de camping 

aankomen verloopt het vlot en hebben we 

plaatsen bovenin, dus dat wordt gas geven 

om er te komen. We zetten de oranje 

pionnen weer uit en al snel komen de eersten 

alweer binnen bij de hoge temperatuur van 

38-39 graden. Nadat ze allemaal staan en ik 

de namen met de plaats nummers naar de 

receptie breng willen ze dat ik meer betaal 

omdat we de prijzen van vorig jaar hadden 

gehanteerd, overigens in overleg met het 

hoofdkantoor. Na veel vijven en zessen zijn 

ze er bij de receptie uit en hebben we toch 

weer ca € 70,00 verdiend. De avond blijft 

heel lang warm als we naar bed gaan is het 

nog 28 graden. 

 

 

Zaterdagmorgen worden we door onze gids 

Cristina  met een mooie bus om 9.00 uur 

opgehaald. Cristina is geboren en getogen in 

Lissabon maar heeft 4 jaar in Groningen 

gestudeerd en spreekt vlot Nederlands. We 

krijgen allemaal een ontvanger met oortjes 

en kunnen dus allemaal de gids uitstekend 

verstaan waar we ook maar staan. 

We beginnen bij de poort van Belém en 

maken daar een mooie groepsfoto. Deze 

poort en het klooster zijn ongeveer de enige 

overblijfselen van de zware aardbeving en 

tsunami van 1755.  Dan bezoeken we het 

monument ter nagedachtenis aan Henderik 

de Zeevaarder en alle andere avonturiers  

zoals Vasco di Gama. 

Daarna naar het klooster van de 

Hiëronymieten  waar we de prachtige kerk 

bekijken met de graftombe van Vasco di 

Gama. Christina kan er boeiend en veel over 

vertellen, gelukkig verplaatsen we ons veel 

met de bus en bij die 39 graden is dat best 

prettig. Via een mooie straat waar de 

Jacaranda’s bijna zijn uitgebloeid komen we 

in de bovenstad. We zien de lift inwerking 

maar voor € 5,20 gaan we maar te voet naar 

beneden, we komen een  funiculaire tegen 



die de steile helling neemt door met 

tegengewicht van de andere tram op en neer 

te gaan.

 

 We stoppen daarna bij de VVV waar we met 

zijn allen de koele ruimte inschieten en hier 

afscheid nemen van onze geweldige gids. 

Daarna heeft iedereen nog 2 uurtjes voor zich 

zelf om te lunchen of om te winkelen. Het is 

echt te warm om iets inspannend te doen. 

Om 16.00 uur haalt de bus ons weer op bij 

de VVV en duikt bijna iedereen het zwembad 

in. Het was weer een superdag maar wel heel 

erg warm. 

 

 

Vaderdag in Lisabon. 

 

Zondag 18 juni na een zeer warme nacht 

gaan we Vaderdag vieren met een 

gezamenlijk ontbijt. Bijna iedereen heeft een 

whats app van de kinderen gekregen dat er 

een grote bosbrand is. Gelukkig 200 km van 

Lissabon, maar wel dichtbij de camping die 

we maandag gaan bezoeken. Maar we gaan 

eerst met ons allen genieten van een 



uitstekend ontbijt wat een half uur later 

wordt opgediend dan besteld. Maar de 

Vaders en ook de Moeders doen zich ten 

goede aan het goed verzorgde ontbijt. 

Daarna neem ik contact op met de volgende 

camping en hoor dat zij de afgelopen nacht 

hun gasten hebben moet evacueren maar dat 

ze nu wel weer terug zijn op de camping. Na 

enig overleg komen we tot de conclusie dat 

we deze camping moeten overslaan en ga ik 

op zoek naar een alternatief.

 

Ja hoor ik wil er netjes bijlopen bij die Tukkers.  

Of rijden we gewoon door naar de camping 

bij Porto en moeten we Fatima maar missen. 

Ik vind een mooie camping in Nazaré aan de 

kust dus verwijdert van de ernstigste 

bosbrand die Europa ooit heeft gehad. We 

zitten dan net zover van Fatima af als bij de 

andere camping. Voor iedereen alsmede allen 

die in Nederland met ons meeleven een 

geweldige geruststelling denken wij als 

reisleiding. Vaderdag wordt voor de rest in 

alle rust gevierd, het is nog steeds tegen de 

40 graden dus Siësta tijd gebruiken. 

 

Maandag 19 juni nadat we Frank hebben 

toegezongen vanwege zijn verjaardag rijden 

we met Hannie en Hans naar camping Vale 

Paraiso Natur park in Nazaré. Als we 

aankomen gaan de slagbomen al open omdat 

onze kentekens al zijn ingevoerd. De camping 

heeft het perfect geregeld en we staan als 

groep mooi rondom de ingang van het 

zwembad. 

 

Strand van Nazaré. 

De camping is een waar plaatje. Tegen 14.00 

uur zijn ze allemaal weer binnen, maar ook 

de temperatuur begint weer op te lopen. Bij 

aankomst om 12.00 uur was het 25 graden 

en in de loop van de middag wordt het weer 

34 graden. We kruipen bij Frank onder de 

luifel en drinken daar ons eigen drankje en 

zingen Frank nog 1 keer toe. De avond koelt 

toch nog redelijk af,  je merkt dat we dicht bij 

de zee zitten.

 

Dinsdagmorgen om 9.00 uur vertrekken wij 

met Ria en Martin en gaan eerst naar 



Bathala. De mooie Gotische kathedraal staat 

hoog genoteerd in de wereld erfgoed lijst. We 

bezichtigen dit imposante bouwwerk en zijn 

weer verbaasd over die bouwkunst van 

vroeger. Achteraf horen we dat we een beuk 

met de vermiste soldaat hebben gemist 

alsmede de niet afgebouwde kapel. Wordt 

het allemaal een beetje te veel? We drinken 

koffie met gebak op het pleintje en daarna 

gaan we verder naar Fatima.  

 

Fatima is indrukwekkend, nog geen Lourdes 

maar wel een enorm plein waar onlangs onze 

Paus Fransicus de mis heeft opgedragen en 

de 2 kinderen  Jacinta en Francisco die in 

1920 overleder Heilig verklaard. Lucia die in 

2005 op 97 jarige overleed wordt later heilig 

verklaard. Vele pelgrims leggen de laatste 

200 meter kruipend of op hun knieën biddend 

af van de kapel Agnus Dei naar de kerk.  

 

Het is weer zeer warm  net geen 40 graden, 

we gaan via Porto de Mos  over mooie 

binnenwegen weer terug na Nazaré en rijden 

naar het mooie uitzichtpunt.  Daar zie je de 

funiculaire op en neer gaan en de mooie 

brede stranden. Doordat er een stevige 

golfstroom heerst mag er deze dag niet in 

zee gezwommen mag worden. Terug op de 

camping spelen we nog Molka en genieten 

van de mooie avond. 

 

 

Donderdag 22 juni vertrekken wij samen met 

Ans en Bennie om 7.30 uur. Tegen 12.00 uur 

zijn we op de camping waar de gehele familie 

ons welkom heet en ons wil helpen en 

eigenlijk de caravans van de campers willen 

scheiden. Maar het lukt ons om toch  zelf in 

te delen en dat ziet er uiteindelijk veel beter 

uit nu we allemaal met de luifel op het zuiden 

staan. Gert, Greet en Jacques hebben een 

hapje aangeboden en gaan we dus samen 

zitten. Het is perfect weer het is ca 23 graden 

met een strakke blauwe lucht. Na deze 

bijeenkomst gaan we heerlijk vis eten in het 

restaurant tegen over de camping en kruipen 



vroeg onder de wol, eindelijk is het een koele 

avond.  

Vrijdag 23 juni gaan we om 10.00 uur naar 

het station van Mindelo met 5 auto’s om met 

de metrotrein naar de stad Porto te gaan. We 

blazen min of meer de kaartjesautomaat op 

door te veel handelingen en moeten dus 

“zwart” gaan treinen.

 

 Zonder controle komen we aan op het 

station  van Trindade en gaan maar eerst 

kaartjes kopen voor de terugweg. Daarna 

willen met een Hop on Hop off bus door de 

stad trekken, maar bij de eerste bus ( Blue 

bus)  horen we dat ze na 14.00 uur niet meer 

rijden vanwege het feest van Johannes de 

Doper. Uiteindelijk kopen we kaartjes bij de 

beroemde  rode CitySightseeing bus, want 

die blijven tot ca 18.00 uur rijden. 

 

Overal in de stad zijn podia opgebouwd en 

wijken versierd om het feest van Johannes de 

Doper en van Petrus en Paulus te vieren. Dat 

doen ze met veel drank en geroosterde 

Sardienen.  We maken maximaal gebruik van 

de bus en rijden zowel de blauwe als de rode 

route die ons alle hoogtepunten van Porto 

laat zien, maar goed dat we dit zo doen, 

lopend was het een onmogelijke taak.  

 

 

 

We sluiten af op een terras waar we wat 

drinken en Chorizo worstjes eten, wat Frank 

op het idee bracht om maar wat in te kopen 

bij de supermarkt  en op de camping nog 

even verder te gaan. Onze braadmeesters 



Bennie en Peter pakken het goed aan en de 

magen worden snel gevuld. We sluiten de 

prachtige dag af met het spelen van Molka. 

De afkoeling gaat zo snel  dat iedereen tegen 

21.00 uur graag de caravan of camper 

opzoekt.

 Zaterdag de zon schijnt volop maar met de 

wind van zee is het wel fris. Het wordt maar 

22 graden. In de middag gaat bijna iedereen 

op de fiets naar de grote Outletwinkel die op 

4 km afstand, ligt maar er wordt bijna niet 

gekocht. Ook fietsen we nog over het houten 

vlonder pad dat langs de zee loopt.  

 

 

Om 20.30 uur gaan we met een dikke trui 

aan naar het feest van H.H. Petrus en Paulus 

dat over geheel Portugal gevierd wordt met 

een maaltijd van Sardines en wijn. Maar het 

is zo afgekoeld  dat we onze winterjassen 

ophalen en zelfs de finale van dansen en 

koffie niet halen. Steenkoud kruipen we 

allemaal tegen 23.00 uur onze caravan in en 

proberen voor het slapen nog op temperatuur 

te komen.

 

 Zondag 25 juni onze laatste dag in Portugal. 

Het is wat frisser en half bewolkt. De meeste 

mannen willen de TT in Assen en de race in 

Azerbeidzjan volgen op de TV. De dames 

gaan een stevige wandeling maken en wij 

kijken nog wat rond en gaan de auto vol 

tanken. In de middag komen we bijeen, want 

Greet gaat ons uitleggen wat we in Santiago 

de Compestella kunnen zien. 

Ze geeft hiervan een geweldige uitleg en sluit 

af met laatste hoofdstuk van hun 26 dagen 

durende fietstocht van Harderwijk naar 

Santiago.  Ze fietsten een dikke 100 km per 



dag. Het wordt nog een gezellig uurtje in het 

opgeklaarde weer. In de avond gaan we nog 

een keer genieten in een visrestaurant en 

gaan vroeger dan gewoonlijk naar bed. 

Portugal je was een geweldig mooi land wat 

zonde dat wij zo dichtbij de grote vuurramp 

waren.

 

Maandag 26 juni we vertrekken samen met 

Sylvia en Henk en genieten van de mooie rit 

naar Santiago de Compostella, het heet met 

recht de “Groene Kust “ .  Alles is mooi groen 

en dat op maar een 100 km van de grote 

bosbranden waar het kurkdroog is.  De 

camping ligt midden in de stad en heeft een 

moeilijke steile toegangsweg en oprit, hier en 

daar ruik je dan ook de koppelingsplaten.

 De camping ligt gunstig t.o.v. de Kathedraal, 

je kunt er met de fiets of lopend heen het is 

2,5 km, maar je kunt ook met de bus. We 

besluiten om allemaal maar direct naar de 

stad te gaan omdat de weersvoorspelling niet 

goed is voor de dinsdag. In de stad is het erg 

rustig. Hier en daar zien we de pelgrims die 

zowel te voet als per fiets aankomen, maar 

de dagjes toeristen overheersen. In de 

Kathedraal gaan we kijken hoe de H.Jacobus 

wordt omarmt door de pelgrims en ook de 

dagjesmensen. 

De pelgrims herken je door het dragen van 

de Jacobsschelp, deze  hebben de stempels 

inderdaad te voet of per fiets opgehaald om 

het certificaat te bemachtigen. We genieten 

met ons allen van het dure drankje op het 

terras en zullen weer moeten wennen aan 

wat hogere prijzen. We houden het nog de 

hele avond droog maar in de nacht vallen er 

een paar buitjes. De eerste echte regen van 

onze reis. 

Dinsdagmorgen gaan we samen nog terug 

naar de stad we willen nog graag de 

markthallen zien en proberen nog wat 

pelgrims op de foto te krijgen. Het is nu veel 

drukker, bij de kerk staat een lange rij 

wachtenden en als het begint te regen blijft 

iedereen gewoon staan. Wij gaan 

koffiedrinken maar het wordt net niet droog. 

We kopen wat groente en fruit op de markt 



en gaan dan weer terug naar de camping. 

 

 

Woensdag 28 juni vertrekken we weer vroeg 

om de camping in Luarca te bezoeken, we 

hadden de afrit Barcia moeten nemen i.p.v. 

Luarca. Want we moesten nu dwars door het 

mooie maar erg nauwe vissersstadje. De 

camping is de oudste camping van de Groene 

Kust  en is gestart door de familie Wagenaar 

uit Nederland die hier in 1959 23 ha grond 

kocht en in 1960 de eerste gasten ontvingen. 

 

Tussen de buien door droog slechts 2 dagen regen.  

Het was bittere armoe in het begin, de familie 

ging in de winter in Duitsland werken en daar 

heeft de huidige hoog bejaarde Hubertus 

Wagenaar dan ook zijn Charlotte leren 

kennen. Het echtpaar is al 80 jaar hebben 

geen opvolgers. Maar werken nog elke dag 

met groot plezier op de wat oubollige 

camping die zeer mooi gelegen is boven de 

zee. Jammer dat er telkens buien vallen, 

maar we bezoeken toch het mooie stadje dat 

een heuse gratis parkeergarage heeft net 

buiten de stad.

De mooie camping van de familie Wagenaar. 

 We slenteren wat door straatjes en eten 

heerlijk aan de haven. Als we terug zijn op de 

camping dan vallen er telkens weer buien, 

maar tussen de buien door heffen we het 

glas op vertrek naar het nationale park Picos 

de Europa. Aan het eind van de middag komt 

Jacques ons vertellen dat hij graag naar huis 

wil en een gestrand Nederlands stel wil 

helpen bij evacuatie. Zij zitten al 6 dagen op 

de camping zonder dat de ANWB hen echt 

kan helpen. Dus kan Jacques afwisselend de 

camper rijden en zo binnen 3 dagen naar 

huis toe reizen.  

Vrijdag 30 juni doordat Jacques niet meer 

deelneemt  gaan wij vertrekken met Sylvia en 

Henk. Bijna de gehele rit door de prachtige 

natuur moeten we veel missen door regen 

die met bakken uit de hemel komt. Maar als 

wij de kloof naar Potes inrijden begint het 

een beetje op te klaren en genieten we van 

de ruwe rotsen maar ook af en toe wel erg 



smalle weg met overhangende rotsen. 

Gelukkig is iedereen om half drie binnen en 

allemaal zonder schade. 

 

 Zaterdagmorgen zingen we om 10.00 uur 

voor de jarige Gerrit. Daarna gaan we per 

fiets naar Potes wat een druk toeristisch 

stadje is. Hier stoppen veel bussen nadat ze 

terug komen van de Picos. We drinken met 

ons beiden overheerlijke koffie met een 

gebakje bij de bakker en dat voor maar 5,50€ 

 

Zondagmorgen gaan we met een deel van de 

groep naar het in de 7e eeuw gebouwde  

klooster het Montesario San Toribio de 

Liébana. Dit jaar is het jaar van het kruis. 

Eens in de 10 jaar wordt er 1 jaar lang elke 

dag een dienst gehouden, waarbij het kruis 

met daarin als relikwie een splinter van het 

kruis waaraan Jezus is gestorven. Deze 

splinter is door Bisschop van Astorga is 

meegebracht uit Jeruzalem in de 8e eeuw. 

We mogen de splinter kussen of met onze 

vingers beroeren maar de priester ontsmet 

telkens het relikwie. We maken mooie foto’s 

bij het uitzichtpunt en bezoeken in de kloof 

het kerkje Nuestra Señora de Lebeña welke is 

gebouwd omstreeks 1300.

 

De viering van het kruis met relikwie. 

 Daarna gezamenlijk weer naar de bakker en 

koffie met gebak genomen. Zondagmiddag 

om 16.00 uur gaan we de verjaardagen van 

Gerrit en Frank vieren. Op de camping 

hebben ze daar een perfecte plek voor. Wij 

zijn blij met deze schaduwrijke plek want de 

zon staat weer hoog aan de hemel en brandt 

er genadeloos op los. 

De 



jarigen hebben gezorgd voor voldoende 

drank en salades  en vanuit de reisleiding 

hebben we gezorgd voor lekkers op de 

barbecue. 

Onze nieuwe barbecue bakmeester Peter 

wordt door Bennie onderscheiden met een 

mooie schort en heeft dus zijn leerlingtijd 

afgesloten en is nu ook bakmeester. Op de 

melodie van farce majeur brengt elk team 

een couplet in en sluit Greet af met een groet 

aan allen en met dank voor de mooie 

vakantie. 

Tot in 

de kleine uurtjes wordt er nog gezellig 

nagezeten maar met de wetenschap dat we 

morgen de Picos Europa tegemoet gaan 

wordt er toch vroegtijdig afgesloten. Om 

10.30 uur vertrekken wij met 5 auto’s en na 

20 km zijn we bij de parkeerplaats van de lift. 

Er staat al een lange rij dus gaan ze allemaal 

al vast in de rij staan en ga ik kaartjes kopen. 

Ook hier een lange rij maar mooi op tijd 

hebben we de kaartjes en kunnen in 2 

groepen naar boven, want de cabine kan 20 

personen vervoeren.  In 3 minuten en 14 

seconden stijgen we 1090 meter naar ca 

1900 meter hoogte.

 

 

 

Het is schitterend  mooi helder weer en 

boven is het niet zo koud als we wel dachten. 



We maken een wandeling van een klein 

uurtje weg en ook weer terug. De natuur en 

de uitzichten zijn erg mooi en we maken een 

leuke groepsfoto. 

Voordat we aan de terugtocht beginnen 

drinken we een glaasje en gaan daarna per 

groep weer terug. Wij bezoeken nog het 

oude stadje Mon Grove wat voornamelijk uit 

zwerfstenen is opgebouwd. In de warme 

avond bakken we gezellig met ons allen 

pannenkoeken en dat wordt een leuk feestje.

 Woensdag 5  juli het is weer erg warm we 

halen weer de 35 graden. Als we nog maar 

net op weg zijn word ik ingehaald door een 

vrachtwagen vol met auto’s. De caravan 

begint raar te schudden maar hij blijft wel 

onder control. Maar als de truck mij voorbij is 

vliegt mijn extra spiegel er af en belandt 

tussen het verkeer op de snelweg en is dus 

aan stukken. We leggen de 430 km  verder 

zonder problemen af.  Zelfs de stad Bordeaux 

geeft dit keer geen problemen. Op de 

camping aangekomen worden we door de 

burgemeester uitgenodigd om het 

toeristische seizoen te openen en staat er een 

lange tafel met drankjes, chips en cake voor 

ons klaar. 

De Burgemeester houdt een toespraak die 

door een Nederlandse gast  wordt vertaald en 

verklaart daarmee het seizoen voor geopend. 

Ook wij hebben een huldiging. Hannie maakt 

de einduitslag van het Jeux de boule bekend, 

en onderscheidt de winnaars. 

Daarna gaan we naar het restaurant 600 

meter verder op en genieten er een heerlijke 

culinaire maaltijd. Namens de reisleiding 

voert John het woord en bedankt allen die 

zich hebben ingezet om er een mooie en 

gezellige reis van te maken. Namens de 

groep voert Greet het woord, een enkeling 

krijgt nog even iets onder zijn neus gedrukt. 

Ze neemt ons nog weer mee naar de 

hoogtepunten van de reis  en bedankt de 

reisleiding voor hun inzet en overhandigt een 

enveloppe met inhoud. We sluiten de warme 

avond af met koffie op de camping. De reis 

zit er op vrijdag langs Parijs en dan terug 

naar ons Twenteland.   



Toespraak van Greet tijdens het 

afscheidsdiner: 

 

Mij is gevraagd om deze avond iets te zeggen. 
Dat wil ik natuurlijk graag doen. 

Hier zijn we dan bijeen op de afscheidsavond van 
onze mooie zeven weken durende trektocht door 
Spanje en Portugal. 

Wat hebben we veel gezien en wat hebben we 
genoten van deze onvergetelijke reis.Voor Gert en 
mij toch wel heel spannend om met het 
merendeel Tukkers op reis te gaan. Maar het is 
ons en jullie gelukt. Wij hebben het zonder 
moeite overleefd. Dit is natuurlijk vooral te 
danken aan de voorbereiding en uitwerking van 
John. Daarin werd hij op een voortreffelijke 
manier bijgestaan door Sylvia. 

Toch wil ik nog een paar dingen terughalen van 
deze super vakantie. 

De start. 

Wie was toch dat vreemde mannetje met die 
grijze krullen en dat kleine bollende buikje die 
constant heen en weer sjouwde met zijn schotel. 
Jammer dat het hem op de eerste camping niet 
lukte. Later ging het beter met die schotel. Hoe 
het met dat buikje verder is gegaan, weet alleen 
zijn dierbare. 

Wie is toch die man die op de eerste camping 
steeds maar Ria, Ria, Ria riep en wat er daarna 
volgde was voor ons niet te verstaan. Gaande 
weg de vakantie begonnen we dat mannetje 
steeds beter te begrijpen. Al werd dat Ria, Ria, 
Ria niet altijd met een warme glimlach 
beantwoord. 

En dan: 

Het mooie Salamanca. 

De excursie met Tappasavond.Tijdens de busreis 
wordt John gebeld door de gids waar we blijven. 
Hij bedenkt zich geen moment en geeft zijn 
telefoon aan de eerste beste Spanjaard. Meteen 
blijkt dat we ivm een processie moeten 
uitstappen. Wat een prachtig beeld hebben we 
gekregen van deze stad met zijn place Major. En 
meteen zie he dan een van de kwaliteiten van 
John. Improviseren en handelen. 

De heerlijke kersen in Fundao. Even oogcontact 
met Sylvia en de het is geregeld. Gratis heerlijke 
kersen voor iedereen. Ja gratis daar houden we 
van. 

De fado avond bij de mooie camping bij 
Boudewijn. Hadden we ons stiekem toch iets 
anders voorgesteld van deze mooie muziek. 
Uiteindelijk kwamen de beentjes toch nog van de 
vloer. Is daar de rugpijn van Peter misschien al 
begonnen. Hoewel hij de tafel daar gewoon heeft 
laten staan. Die aardige Peter doet soms echt 
rare dingen. Vanmiddag nog op deze camping zie 
ik hem lopen met een vreemd hoedje. Bij goed 
kijken zie ik dat dit een damesslipje is. Een man 
met vele kwaliteiten.  

De Algarve met de Jeepsafari. Onderhandelen en 
toch niet opgeven. Uiteindelijk toch een deal en 
een prachtige dag met een afsluitende boottocht. 
Een super-day dankzij onze Portugese 
Nederlander Henk.  

De excursie in het prachtige maar bloedhete 
Lissabon. Gelukkig airco in de bus en daardoor 
konden we toch  genieten van deze mooie stad.  

Wie is toch dat mannetje die ondanks alle stof 
zijn camper zo nodig moet wassen. Doe toch 
rustig man, zo kneus je nog je ribben. Die camper 
is toch zo weer vies.  

Ivm de verschrikkelijke bosbranden moest de 
planning aangepast worden. Een heerlijke 
camping, zwembad voor de deur. En toch een 
camping van waaruit Fatima bezocht kon 
worden.Porto was super.  

De outlet in Villa da Conde. Santiago de 
Compostella. 

De schitterende natte hortensia camping. Onze 
eerste regenachtige dag. Toch nog een heerlijke 
wandeling met Willy en Freddy kunnen maken. 
Het spijt me nog steeds Benny dat we volgens 



jou te vroeg zijn weggegaan. Sorry daarvoor, 
maar jij bent ook altijd de laatste. 

Die dag besloot Jacques ivm persoonlijke 
verplichtingen eerder zijn vakantie te beëindigen. 

En dan als kers op de taart de Picos. Wat hadden 
we het daar heerlijk. Wat was het indrukwekkend 
en zulk heerlijk weer. De daarna gehouden 
barbecue was met de sangria perfect geregeld. 

Nu zijn we dan weer op de mooie, lieflijke 
camping van de burgemeester en mogen we nog 
een dagje tot rust komen. Jammer dat niet een 
ieder deze reisdag ongeschonden 
doorgekomen.Jammer John, dat er soms van die 
rare vrachtwagens langskomen, die je spiegel 
eraf blazen. 

Tot wil ik tot slot iets kwijt  over John en Sylvia, 
John met al zijn kwaliteiten vergelijk ik met een 
spons. Hij neemt alles in zich op. Je kunt er net 
zo vaak in knijpen als je wilt, maar er komt altijd 
nog wat uit. John je bent een kanjer. Een 
gebruikte spons blijft heel lang bruikbaar. Sylvia 
jou vergelijk ik met zout. Je bent pittig. Zonder 
zout is alles flauw. Jij brengt smaak aan het 
gerecht en jij zorgt er ook voor dat de boel niet 
bevriest.  

Ook heb ik deze vakantie nog wat geleerd. 

Als ik teveel wil zegt Gert. Wil je driev'n dan moet 
je scheupn kopen. Koop witte scheup'n dan kun 
je snachts ook driev'n,  Gert is soms hellug op me 
als ik zeeg onmeunig old wief. 

Lieve leu nogmaals dank 

 

Goudzoekers op de camping. 

Wat heeft de Paus te verbergen?  

Portugal je was geweldig maar Spanje ook.   

 


